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IN DIT NUMMER: 

Citaten of vermeldingen uit dit nummer mogen mits verwijzing naar “Vogel Van Papier” Jg  xx Nr xx.  

Voor overname van een volledig artikel moet toelating gevraagd aan de V.U.  

Bijna de hele collectie  
“Vogels van Papier” sinds 1996 beschikbaar op het net: 

http://users.telenet.be/koen.vaneygen1/vogel/ 
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Wel en wee over volle dagen in België 
Waarbij Tapori nooit veraf was 

Dag allemaal,  

 

Hoog in de lucht, ergens boven de Atlantische Oceaan, schrijf ik dit 

briefje. Even tijd om “volle dagen” te overschouwen. De voorbije we-

ken zijn gevlogen en we mochten genieten van veel mooi samenzijn en 

fijne babbels… soms over dingen van elke dag, soms over zorgen en 

verdriet, dan weer over dromen en verwachtingen.  

 

Het waren dagen met veel dubbele gevoelens en tegenstellingen: Va-

kantie… met een druk programma; zalig zwemmen in de vredige Oos-

tenrijkse Wolfgangsee… en dan het nieuws over die vrachtwagen met 

dode vluchtelingen; de perfecte schoonheid van gebouwen waarbij San 

Marcos in Venetië en een kerkje in Verona de kroon spanden, de aria 

van Figaro horen in de arena in Verona en zelf mogen meezingen op 

“Vlaanderen Zingt” in Nieuwpoort en tegelijkertijd het grauwe van de 

oorlog in Dachau en het intense toneelstuk “Slijk” van Wouter Deprez; 

blij zijn met het groeien en bloeien van de kinderen en dan die krop in 

de keel bij het “tot de volgende keer” zeggen… Het leven zoals het is, 

heel intens in alle perspectief, met alleen maar “volle dagen”, zoals het 

boek van Willem Vermandere waar ik elke avond een stukske in las, 

heet.    

 

Tijdens het vele samenzijn mochten we genieten van zoveel lekkers 

dat Breugel en Pallieter zou doen watertanden: worst met appelmoes 

en patatjes, couscous en chinees, witloof en gerookte zalm, Gentse wa-

terzooi van vis, varkensgebraad met worteltjes en erwtjes, de Vlaamse 

tomate crevette, mossels met frietjes, stoofvlees met frietjes, steak 

met bearnaisesaus… en frietjes, pizza en pasta, een boterham met 

kaas of preparé, vispannetje … en we zijn zeker nog niet rond… want 

dan was er ook nog lekkere taart, koekjes en pralientjes… De vooraf-

gaande poging om enkele kilootjes af te vallen ging in de mist op en 

vanaf volgende week trekken Saulo en ik opnieuw onze sportschoenen 

aan om er blijgezind de calorietjes weer af te lopen, want we hebben 

telkenmale van samenzijn, overgoten met lekkere spijs en drank, geno-

ten.    
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Ecuador en Tapori waren daarbij vaak nooit ver weg en soms ook de re-

den om samen te komen. We vertelden over de spanning die hier in de 

lucht hangt, zowel politiek als met de Cotopaxi die rommelt en broe-

belt, over het reilen en zeilen van Tapori over niet altijd even rustige 

wateren, over mensen en hun verhaal, over cultuurverschillen… maar 

ook over gelijkenissen. Er werd vergaderd over ernstige Tapori-

aangelegenheden en over Vlaamse Tapori-activiteiten en administratie, 

waarover verder wat meer informatie. We speelden ook enkele Ecuado-

raanse spelletjes waarbij letterlijk “potjes gebroken werden”. De reis 

van Patricio en Pedro die in oktober naar België komen werd verder 

voorbereid en we namen omgekeerd nota van een heuse Vlaamse volks-

verhuizing richting Ecuador in juli 2016. Iedereen is van ganser harte 

welgekomen.  

 

Bij dit samenzijn mochten wij ook enkele keren ecuadoraans koken. In 

Loenhout maakten we ceviche van palmhart, een visgerechtje met ko-

kossaus en mousse van de meegebrachte passievruchten. En Saulo ont-

popte zich tot de nieuwe Jeroen Meus in de tuin van Betty en Stefaan 

en leerde vele vrienden koken met “verdes y maduros”, Ecuadoraanse 

kookbananen die we “in ´t groot” aankochten in een marokkaans winkel-

tje dicht bij het station van Kortrijk. De aardappeltortillas en het 

“Ecuadoraans stoofvlees van nonkel Saulo” vielen ook in de smaak en we 

beloofden in de komende nieuwsbrieven een rubriekje “Tapori culi-

nair”op te nemen.  

 

We willen voor al deze mooie “volle dagen” iedereen met wie we moch-

ten samenzijn, bij wie we thuis mochten komen en eenieder die ons van 

spijs en drank en ook van transportmiddelen voorzag heel hartelijk 

danken. Jullie vriendschap blijft ons hart verwarmen. Terwijl Sarah nu 

een eigen stukje Vlaamse geschiedenis probeert te schrijven, nemen 

wij de Ecuadoraanse draad weer op… om later opnieuw over “volle da-

gen” te mogen schrijven.  

 

Lieve groeten en het ga iedereen goed. 

Inge. 

 

Volle Dagen (2) 
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Tapori Culinair: CEVICHE 

Bij deze de start van een receptenrubriekje met een lekker (voor)gerechtje:  
 
De basis van dit gerechtje staat meteen voor een belangrijk kenmerk van 
ecuadoraanse keuken en cultuur in het algemeen: Het is zuur, zoet en 
zout, en zelfs een beetje pikant voor wie daarvan houdt. 
 
Onmogelijke combinatie, denk je nu misschien… Nochtans is het niet zo. 
Ceviche is een “wezenlijk” voorbeeld tolerantie en van het feit dat alles met 
alles kan samengaan… zolang iedereen de eigenheid van de andere 
respecteert… Maar ‘k ben weer aan het filosoferen… “Manos a la obra”, 
zou Saulo al gezegd hebben. 
 
Ingrediënten (voor vier personen): 
 
Voor de saus: 
 

Anderhalve tas vers sinaasappelsap 
Een halve tas citroensap 
Drie vierde van een tas tomatenketchup 
Een half koffielepeltje suiker 
Een beetje Tabasco voor wie van pikant houdt (en zo wordt nog een 

vierde smaak toegevoegd…!!!) 
 
Deze ingrediënten mogen allemaal goed gemengd worden. Je kan zelf 
zoet-zuur-pikant aanpassen naargelang eigen smaak. 
 
Voor de ajuintjes: 
 

2 rode ajuinen, in fijne snippers 
3 soeplepels zout (amai… denk je nu zeker!!!) 
1 soeplepel citroensap 
Een half koffielepeltje suiker 

 
Het zout mengen met de gesnipperde ajuin en twintig minuten laten 
trekken. Daarna onder stromend koud water en met een knedende 
beweging het zout uit de ajuin wegspoelen. Het citroensap en de suiker 
toevoegen en even laten trekken. Deze bereiding van ajuintjes is ook heel 
lekker in een sandwich met salade, tomaatjes en augurkjes.  
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En verder… naargelang de goesting: 
 

Een tomaat, in blokjes gesneden 
Een halve kilo roze garnalen of vaste stukjes witte vis (gekookt of 

gepocheerd of gestoomd en afgekoeld) of restjes kip of acht staafjes 
palmhart (te krijgen in blik in de wereldwinkel) 

Een beetje gehakte peterselie en/of fijngesneden koriander 
Een scheutje olie 

 
De saus en de ajuintjes mengen, samen met de tomaatjes, garnaaltjes, vis 
of kip, peterselie of koriander. Eventueel kan je een scheutje olie toevoegen. 
Laat alle smaken trekken en zet de bereiding minstens een half uurtje in de 
koelkast voor het opdienen. 
 
Als bijgerecht: 
 

Bananenchipkes of patacones (voor de bereiding: zie volgende vogel 
van papier) 

Popcorn… met zout 
Een half limoentje (voor wie het nog wat zuurder wil) 
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Tapori 

Wat kunnen we vanuit België doen ? 

Dit jaar bestaat de Vogel van Papier 21 jaar. Wat indertijd begon als een met de 

hand geschreven nieuwsbrief op lichtblauw luchtpostpapier, is nu een 

driemaandelijks vriendenblad met een gedrukte oplage van 220 exemplaren. Sinds 

dit jaar zijn er ook mensen die de Vogel van “Papier” per mail ontvangen.  

Uit reacties blijkt dat de nieuwsbrief graag gelezen wordt, maar misschien 

arriveert hij ook soms direct in de karton “papier” die met de vuilnis meegegeven 

wordt of hebben jullie wel suggesties of opmerkingen over de inhoud of vorm. In 

ieder geval is het voor ons een mooi middel om in contact te blijven en jullie op de 

hoogte te houden van ons reilen en zeilen.  

 

We hebben een paar vragen voor U. 

 Je kan die invullen op  https://nl.surveymonkey.com/r/92QTKTB 
 Of je stuurt een mailtje met de antwoorden naar  

vrienden.vantapori@gmail.com  
 Of als je geen email gebruikt: bel even met Etienne op (051) 69 44 20 
 
1. Wil U “De Vogel van Papier” blijven ontvangen ? 
2. Per post (op papier) ?, per mail ? Beide ? 
3. Welke rubriek leest U het liefst ?  

 Wel en wee 
 Evenementen en benefieten 
 Verhalen van bezoekers 
 Financiële informatie over Tapori 
 Praktische info op de laatste bladzijde 

4. Heeft U suggesties over inhoud, vorm, … van “De Vogel van Papier” ? 
5. Als U andere mensen kent die “De Vogel van Papier” wensen te ontvangen, graag 

hun adres/email even doorgeven. 
6. Misschien is het tijd voor een nieuwe naam voor “De Vogel van Papier”. Wie helpt 

ons met zoeken naar een nieuwe naam zonder onze roots te verliezen  ? De beden-
ker van de nieuwe naam die gekozen wordt ontvangt een Ecuadoraanse attentie. 

Op 5 september met een vijftiental mensen samen in Kortrijk in de lokalen van de Dami-
aanparochie (met dank aan John). Even nadenken over hoe het nu staat met Tapori en 
overleggen hoe het verder kan/moet. 
 Hoe gaat het met Tapori op financieel gebied ? 
 Wat met de nieuwsbrief ‘De Vogel van papier’ ? 
 Website en Facebook. 
 De financiële opvolging in België. 
 Opvolging van formele projectvoorstellen bij bestuursorganen en organisaties in 

België en aanwezigheid van Tapori bij vergaderingen, happenings ,infodagen, 
marktjes enz. 

 Wie kan instaan voor educatieve vorming en beheert het artisanaat ? 
 Wie/wat kan gedaan worden bij het bezoek van Pedro en Patricio die in oktober 

een cursus volgen, georganiseerd door de ArteveldeHogeschool Gent. 
 Wordt Tapori een feitelijke vereniging of een V.Z.W ?  

De nieuwsbrief “Vogel Van Papier” 
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Tapori - Financieel 

2015 is een jaar zonder de grote financiële bezorgdheden die we enkele jaren 
terug kenden. Dat komt doordat 4¨% van de begroting gesubsidieerd wordt door 
het Ecuadoraans Ministerie van Sociaal Welzijn. Of dit een duurzame bijdrage 
wordt… blijft voorlopig onzeker.  
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De 237.009 € die besteed worden in 2015 komen uiteraard ergens vandaan en dat ziet u 
in de linker kolom :  
 
-het Ministerie Sociaal Welzijn in Ecuador neemt de grootste brok voor zich met de 
betaling van de loonkost voor 7 personeelsleden van het dagopvangcentrum en he eten 
voor 45 kinderen en jongeren die daar naar toe komen. Daartegenover staat de bijdrage 
van Tapori: alle behandelingen voor elk kind, de dokter en de tandarts, het klaamaken 
van de maaltijden, de administratie, water-elektriciteit, telefoon, infrastructuur en 
materialen. Dit wordt gedeeltelijk gedragen door de maandelijkse bijdrage van de ouders 
(tussen 15 en 50 USD per maand). De rest kunnen we bekostigen met jullie al bevestigde 
“duurzame” bijdrage uit België, waarvoor dank. 
 
-de pijl vanuit de vierde kolom verwijst naar de inkomsten van uit België: 77272€, 
een hele hap : 
 
Provincies en Gemeenten: 
Bij de Provincie West-Vlaanderen (sinds 2000) en de gemeente Wevelgem (sinds 1996) 
gaat dat ondertussen al over een hele serie aanvragen, allerlei (gebouwen, revalidatie, 
onderzoek, interne apotheek, continue vorming, ateliers, onderhoudswerken, nieuwe 
materiaalbenodigdheden, bibliotheekwerking,…).  
Bij de gemeente Schilde werd via de groep van Malle vorig jaar een voorstel ingediend 
rond de medische zorg bijrisicozwangerschappen.  
 
Organisaties: 
Met organisaties wordt bedoeld de “niet-gouvernementele” instanties, die echter wel een 
porject-beheer hebben. Bij hen wordt een projectvoorstel ingediend en komt achteraf een 
verslag, op zijn minst formeel. Die organisaties zijn school- of kerkgemeenschappen, 
maar ook bvb. Memisa, Medihulp, Karuna Westmalle, psychiatrische Ziekenhuis Sint-
Jozef Pittem, Zorgnet..... 
 
Solidariteitsgroep Malle-Zoersel :  
dat spreekt voor zich en zie ook nog even in dit nummer een ‘beeldend’ verslag rond hun 
benefiet. Het geheel van de bijdrage komt van de Werkgroep in het ziekenhuis , hun 
fietstocht, de kerstmarkt in het Ziekenhuis,  de Compostela tocht van Karl en Kiristof, de 
benefiet en..... niet te stuiten enthousiasme! Een beeldverslag op bladzijde 10 en 11 ! 
 

Persoonlijke initiatieven:  alles wat niet gouvernementeel of organisatrisch is en waarvoor 

geen precies porjectvoorstel wordt uitgeschreven. Die gelden gaan naar de algemene 

werking binnen Tapori en komen terecht op de rekening die wij de 06 noemen , de reke-

ning naast die van Kontinenten. Die gelden komen van de kleine bijdragen “in een enve-

lopke” tot de kleine en grote lopende opdrachten die mensen soms al sinds jaar en dag 

volhouden tot afzonderlijke en uitzonderlijke acties zoals de voettocht van Kristof naar 

Compostela.  

Tapori - Financieel (2) 
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Deze zomer brachten we weer een grote doos kerstkaartjes die in Tapori 
gemaakt worden, mee. Rosita, vrouw van het eerste uur in Tapori, maakt 
het scheppapier en Carmita zorgt voor de motieven, alles puur natuur. 
Jongeren die naar het atelier komen, helpen hierbij. Soms steken de mamas 
een handje toe. Het resultaat mag er zijn.  
 
Er zijn vier verschillende motieven en een pakje van vier kaartjes, omslagen 
niet inbegrepen, kost 6 euro. Bestellingen mogen gebeuren via Dany 
Taelman (dany.taelman@skynet.be of 056 51 47 08).  
 
Betalen kan na ontvangst van de kaartjes gebeuren per 
overschrijving op de spaarrekening van Tapori.  
Gelieve eventuele verzendingskosten bij de kostprijs van de 
kaartjes te tellen.  
 
BE85 0832 5208 3906 
Inge Debrouwere 
Wevelgem 

Vermelding: kerstkaartjes Tapori (familie ….) 

Tapori — Kerstkaartjes 

“Live” zijn de kaartjes tegen een crèmekleurige achtergrond 
met figuurtjes in pastelgroen, geel en paars 

mailto:dany.taelman@skynet.be
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Vragen of opmerkingen bij 

De ouders van Inge: 

Etienne en Brigitte Debrouwere-Allegaert 

 

Weststraat 48 - 8770 Ingelmunster 

 

Telefoon: (051) 69 44 20 
E-mail: edebrall@telenet.be 

vrienden.vantapori@gmail.com 

Calle de 11 febrero y Espejo s n  

 Zambiza  - Quito  -Ecuador  

Tel  00 59 32 288 62 29 
  


ogel van papier 

HOE INGE CONTACTEREN ? 

Tel  00 59 32 288 62 29 
 inge.debrouwere@gmail.com  

De naam “Tapori” komt uit India. Hij wordt gegeven aan straatkinderen die zonder 
enig houvast of ondersteuning van familie of ouders, in riolen en treinstellen, op 
verlaten terreinen samen hun lot in handen nemen. Ook wie fysieke of mentale be-
perkingen heeft, blijft een volwaardig lid van de groep. Wie behendiger is en meer 

eten te pakken krijgt... kan meer delen met wie dit niet kan: een mooi en zuiver 
voorbeeld van “solidariteit”.  

FINANCIËLE STEUN 

Met fiscaal attest : (vanaf 40,00 €, verspreid 
over één of meer giften in hetzelfde jaar) :  
BE21 0000 7186 7603 
Kontinenten  vzw — Bosdreef 20— 8820 Torhout 
Tel.: 050/74 56 52 of 050/74 56 50   
Vermelding: Inge Debrouwere Ecuador (Kontinenten 
krijgt voor administratieve regeling 5% van het ge-
storte bedrag. De overige 95% van uw bijdrage gaat 
rechtstreeks naar Tapori.) 

Zonder fiscaal attest : 
 
BE85 0832 5208 3906 
Inge Debrouwere  
Moorsele 
Vermelding: Project Tapori 
 
Al de gelden die op deze rekening  terechtkomen, wor-
den volledig  ter beschikking gesteld van Tapori. 

Wil je zelf op de een of andere wijze de vierdepijlerwerking van Tapori ondersteunen en  bekendheid geven , heb je 
contacten bij instanties die verantwoordelijkheid dragen in derde– en vierdewereld ondersteuning, of ken je iemand die 

hierin geïnteresseerd is, laat het ons vooral weten op edebrall@telenet.be of 051/69.44.20(ouders van Inge) 

TAPORI—ECUADORAANSE VERSIE—VANDAAG 

 

Deze en bijna alle oudere vogels op het net:  

http://users.telenet.be/koen.vaneygen1/vogel/ 

Wat Is Tapori ?  
Presentatievideo op Youtube: 
http://youtu.be/U-4-aA_AEz0 

Of  via Google  
met de trefwoorden  

 
“Tapori”, “Presentatie” en 

“Youtube” 

mailto:inge.debrouwere@gmail.com

